
Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden.
Is iemand onder u in goede moed?

Laat hij lofzingen.
Jacobus 5:13

Johannesburg,

18 november 2020
Lieve familie en vrienden,

Zo was het op 29 oktober. Ondertussen is het puin geruimd en de bouw van nieuwe huisjes is begonnen. 
Sommigen hebben opnieuw een zinken of houten huisje. Anderen hebben wat meer geld en hebben voor 
bakstenen gekozen. Uit veiligheid. Al blijft het hutje op mutje leven met elkaar.

Wij allen hier willen een woordje van dank richten aan iedereen die met ons meegeleefd heeft. Met het 
geld hebben we 105 voedselpakketten gekocht en uitgedeeld. Het was vreugde allom. Tranen van 
blijdschap vloeiden dikwijls. Mensen hadden hun naam niet op de lijst willen zetten omdat ze niet 
geloofden dat er iemand zou langskomen om hen eten te geven. Ze hadden dit al zo dikwijls gedaan en 
het had niks geholpen. Maar nu zagen ze dat we onze belofte hielden en we konden vertellen hoe Jezus 
hen liefhad en hen wou helpen door ons heen! Echt een getuigenis voor Zijn Naam.
Sun daarvoor danken we ook degenen die met ons meegebeden hebben. Kortom een stukje echtheid 
temidden van de armoede.

Ik wou jullie hierin niet in het ongewisse laten, maar laten delen in de vreugde!!

Warm genegen groet,
Marie-Paule, Thandi en de kinderen

Marie-Paule Vogelaere - KBC - Rek nr. BE56 7373 0704 8388
PayPal kan ook – arendsvleugels@hotmail.com - PayPal naam: arendsvleugels

We kochten eten,
maakten voedsel

pakketten
en deelden uit ...
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